
 

NIEUWSBRIEF MEI 2025 

 

 

Dodenherdenking 4 mei 

De dodenherdenking op 4 mei start om 18.15 uur bij De Naald in Berg en Dal. 

 

 

Ledenaantal 

 

Het aantal leden van KOM BIJ ONS is momenteel 115. Daarmee 

is onze inzet, de ouderenbond nieuw leven in te blazen, 

ruimschoots beloond! En om toekomstbestendig      te worden, 

zijn nieuwe leden nog steeds welkom. Is uw interesse gewekt en 

kent u of bent u nu zo iemand, die een lidmaatschap overweegt, 

bezoek dan eens een inloopochtend of themadag. Dan leggen 

wij u graag uit wat het doel en de voordelen van KOM BIJ ONS zijn. 

 

Meer informatie vindt u op: www.kombijonsbergendal.nl 

 

Bloemschikken 16 april 2025 

 

 

 

Woensdag 16 april heeft iedere deelnemer onder leiding van Mirjam haar creatieve kant laten zien. Met 

professionele aanwijzingen, prachtige bloemen en in een goede sfeer werden fraaie bloemstukken in 

paassfeer gemaakt. Leuk om te zien hoe met dezelfde bloemen heel verschillende eindresultaten geboekt 

worden. Dit ziet u op de foto. 

E-mail: 

kombijonsbergendal@gmail.com 

Website: 

www.kombijonsbergendal.nl 

Locatie: 

Dorpshuis Kerstendal 

Bankrekeningnummer: 

NL43INGB0002959686 

t.n.v. Bond van Ouderen 

afd. Berg en Dal 

http://www.kombijonsbergendal.nl/


 

Dansen in Dorpshuis Kerstendal! 

Afgelopen zaterdagavond 12 april vond er voor het eerst een 

dansavond plaats in dorpshuis Kerstendal en dat evenement liep uit 

op een groot succes! Tegen de achtergrond van een DJ, die 

hoogtepunten uit de muziek van de jaren zestig tot en met de laatste 

tophits draaide, verzamelden zich al gauw de eerste dansliefhebbers 

op de vloer. Dit zorgde niet alleen voor een uitermate gezellige sfeer 

op de dansvloer, maar ook aan de bar, waar luidkeels werd 

meegezongen met alle hits van die avond. Hebt u nu ook zin om ’n 

keer de stoute schoenen aan te trekken en de dansvloer op te gaan 

onder de tonen van uw favoriete muziek, noteer dan zaterdagavond 17 mei en 14 juni in uw agenda. Vanaf 

19.30 bent u van harte welkom! 

 

Vervolg Valpreventiemiddag 19 maart 2025 

 

Op 19 maart hebben veel leden de thema middag valpreventie bijgewoond.  

De zelftest valrisico bestond uit 11 vragen. Wanneer u 1 vraag met ja beantwoord heeft valt u in de 

categorie met een verhoogd valrisico en zou een valpreventie cursus een aanrader zijn. Osama Arrogi  is 

een cursus valpreventie aan het organiseren in de gymzaal van dorpshuis Kerstendal. U kunt daarbij 

aansluiten (Precieze datum en tijden worden nog vastgelegd). Heeft u interesse dan mag u dat laten weten 

via een mail aan Osama Arrogi, osama.arrogi@fortewelzijn.nl, of bel 06 13464151. Ook als u andere 

vragen hierover heeft kunt u altijd contact opnemen.  

 

 

 

 

Koningsdag 

Zaterdag 26 april vieren we op het Hamersveld met z’n allen het jaarlijkse Oranjefestival. 

KOM BIJ ONS is daarbij ook met een stand 

vertegenwoordigd. Tegen alleszins redelijke prijzen kunt u 

daar o.a. genieten van een geurig kopje koffie met een 

stuk – door de leden versgebakken- taart of cake of een 

lekkere-door “de Duivelsberg” gesponsorde- pannenkoek. 

Voor zitgelegenheid wordt gezorgd. En voor de kleintjes 

hebben we de limonade klaarstaan.  

Dit alles doen we om onze kas ’n beetje te spekken. We 

kijken dan ook uit naar uw komst! 

 

 

 

 

mailto:osama.arrogi@fortewelzijn.nl


 

Bridge 

Onder de leden van KOM BIJ ONS zijn er stemmen opgegaan om voortaan tijdens de inloopochtenden op 

donderdag met een aantal belangstellenden bridge te spelen. 

Zoals u weet zijn er voor elk spelletje minimaal vier 

deelnemers vereist. 

Mocht u hieraan willen deelnemen, stuur dan even een 

mailtje naar kombijonsbergendal@gmail.com 

dan gaan wij ermee aan de slag. 

 

 

 

Tip 

Nijmegen ontdekken vanaf het water, dat kan allemaal via een tocht op de 

Waal met de Pannenkoekenboot inclusief deskundige uitleg van oud-journalist 

Rob Jaspers. Daarbij steunt u ook nog een goed doel, namelijk het 

Marikenhuis, het inloophuis voor mensen met kanker. 

De Waaltochten zijn in mei en juni gepland op zaterdag- en 

zondagochtenden. Op de site van pannenkoekenboot Nijmegen staan alle 

data en bijzonderheden van deze trips vermeld 

(https://nijmegen.pannenkoekenboot.nl/arrangement/waaltocht) 

 

 

Activiteitenkalender 

Iedere donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de barruimte van dorpshuis Kerstendal: vrije inloop voor 

leden. Elkaar ontmoeten met een kopje koffie. Wellicht biljarten, een spelletje doen, jeu de boules....enz. 

enz. 

 

OP DONDERDAG 29 MEI is er geen VRIJE INLOOP i.v.m. 

Hemelvaartsdag 

 

Elke 3e woensdag van de maand op woensdagmiddag van 

14.00-16.00 uur een activiteit in Kerstendal (zie de agenda voor het 

programma) 

 

26 april Koningsdag 14.00-20.00 uur Hamersveld 

1 mei Tijdens de inloopochtend komt Rein met foto’s weer langs. Dit keer foto’s en 

boeken van Berg en Dal in oorlogstijd. 

4 mei Dodenherdenking bij de Naald 

17 mei Dansavond in Kerstendal 

21 mei Thema-middag: Jos Verstegen bespreekt het proces dat door het parochiebestuur 

doorlopen is om te bepalen wat er met de kerk en het kerkplein zal gaan gebeuren. 

De plannen die er zijn worden toegelicht. 

29 mei GEEN koffie drinken bij Kerstendal i.v.m. Hemelvaartsdag 

 

Voor het aanmelden bij een activiteit kunt u mailen naar kombijonsbergendal@gmail.com of bellen met 

Petra Verbeet 06-23671481. 

mailto:kombijonsbergendal@gmail.com
https://nijmegen.pannenkoekenboot.nl/arrangement/waaltocht
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De data van de volgende woensdagen kunt u alvast noteren, het programma komt nog. 

18 juni 

17 september 

15 oktober 

19 november 

17 december. 

 

 

 

Verjaardagen 

Wij feliciteren in de maand mei de volgende personen en wensen ze een fijne verjaardag: 

2 mei  Willem van Wezel 

8 mei  Bernadette Coenen 

16 mei  Thea Arians 

19 mei  Rien van Os 

21 mei  Ineke van Zijden-van Opzeeland 

24 mei  Angelien Kuster 

26 mei  Rita van Wezel 

 
 
Even naar het kerkhof 

door Rein van Vorstenbos 

 

Laatst ben ik weer eens op het kerkhof geweest. Niet vanwege een begrafenis, maar zo maar. Want af en 

toe bekruipt me de behoefte om erheen te gaan, af en toe moet ik naar de begraafplaats. Om al die familie 

en bekenden, die daar vredig onder een grafzerk rusten, weer eens in gedachten voor me te zien. Even 

stilstaan bij hen die ons ontvielen, even een traan wegpinken als niemand het ziet. En er is nog wat, lopend 

over de dodenakker naakt het besef dat jouw tijd er ook al goeddeels opzit. Verzonken in dit soort 

gedachtes liep ik onlangs over het kerkhof in Berg en Dal, toen ik oog in oog kwam te staan met een, mij 

onbekende, vrouw. Ze was ijverig bezig een grafsteen te ontdoen van mos. De naam op de steen zei me 

niets en mijn nieuwsgierigheid won het van mijn discretie. Na mijn “mag ik eens vragen’ brandde de vrouw 

los. Hier lag de man van haar dromen, om het leven gekomen tijdens een vakantie in Thailand. Waar ze 

ieder een brommer hadden gehuurd om de omgeving te verkennen en waarbij hij van de sokken was 

gereden door een roekeloze automobilist. Ze had het voor haar ogen zien gebeuren, hij reed voorop en ze 

had nog gegild toen de slingerende auto naderde, maar haar noodkreet kwam te laat, hij was op slag dood. 

Na al die jaren greep het haar nog aan. We zwegen een ogenblik, waarbij we ieder een andere kant 

opkeken als verwachten we van daaruit hulp, een hogere macht die zou zeggen dat het allemaal slechts 

een nachtmerrie was. In plaats daarvan slikten we onze brok in de keel weg en vervolgde de vrouw haar 

relaas. Mijn vriend en ik kwamen graag in Berg en Dal. 

Lekker door de bossen struinen, heerlijk door de 

omgeving fietsen, wat hebben we genoten! Hier wil ik 

wel liggen, zei ie ooit, toen we hier eens langs fietsten. 

Want ook al woonden we op een uurtje rijden, het 

voelde als thuiskomen. Zijn laatste wens, hem hier te 

ruste leggen, heb ik gelukkig dan ook kunnen 

vervullen. U vindt het toch niet erg, dat hij hier ligt 

tussen al die echte Berg en Dallers? 

Integendeel mevrouw, antwoordde ik, ik vind het een 

hele eer.  

 


